Voorstellen voor wie mij niet kent. Namens LTO — Arnold Langeveld

Geboren boerderij / verhuur aan gasten logies met ontbijt.
de weder opbouw bracht ook welvaart mee. 63/64 bouw pension
Je slaapkamer werd verhuurd en sliep zelf ergens anders.

Autocross was het evenement van de zomer! Bezoekers aantallen
van 4000 mensen was niet vreemd

Als de vakantie over was eind augustus ben ik jarig was het eiland
Leeg.

Ik herinner mij nog de lege en weemoedige gevoel dat ik had toen ik
als tiener van een jaar of 14/15 op de Postweg stond en keek naar
Cocksdorp, de weg was leeg ....Naar den burg de weg was leeg .

Paasdagen en gasten ontvangen was een Unicum.

Er woonden eind jaren 60 begin jaren 70

11 min mensen in Nederland, en de eerste naoorlogse crisis diende
zich aan ...er ontstond werkeloosheid. En de olie crisis in de dagen
van 1973 maakten de zorgen compleet.

Toch ging men op pad en vakantie.

Boeren en vissers trapten bestuurlijk nog het Orgel op Texel. In
navolging van de RST werd In 1970 de Krim opgericht hoofdzakelijk
door boeren bestuurders een huisarts en een aannemer.

Men had visie en keek ver vooruit.

In 1974 bedacht men een beddenplafond omdat ons eiland , ook
toen, niet koos voor ongebreidelde groei. Immers Bos duinen en
strand trokken dat niet.

47000 was de max....... en hoog bouw werd vermeden



Er was strijd om de dubbeldeks veerboot voor Teso

Echter in 1980 meerde hij aan, en wat deze schepen ons hebben
gebracht.

De meesten hier weten wat de tijd ons gebracht ...En waar we nu
staan. De gasten brachten met zich zelf ook welvaart naar Texel .

We hebben door onze gasten de faciliteiten voor een stad van
100.000 inwoners.

De welvaart lijkt onbeperkt in onze wereld, en we stellen enorme
hoge eisen aan ons geluk. En consumeren er op los. En zijn zeer
kritisch. Gaat dat veranderen? Ik denk het niet.

De bevolking groeit in Nederland en vlak om ons heen tegen 2035
naar ruim 120mln mensen. En die gaan hoe dan ook op vakantie en
ook naar Texel

Is dat erg?

Ondanks dat er alleen maar meer mensen onze kant op komen
hebben velen het gevoel dat het te druk is op het eiland.

Slecht nieuws.... Dat wordt niet minder.

Goede nieuws .....is we kunnen er samen wat aan doen.... aan het
gevoel van druk!

Net als vroeger vooruit kijken. En slim inspelen op de geest van de
tijd. En blijven monitoren

Daar is goede en brede samenwerking voor nodig, tussen alle partijen
op Texel. Gemeente, Top, LTO ,TESO, terreinbeheerders, dorps
commissies enz



- houd vast aan het bedden plafond zonder ontwikkelingen op slot te
zetten.

-Begin met goed verdelen van drukte en Gasten over het eiland. We
hebben zeven dorpskernen in plaats van twee.

-Probeer gasten te stimuleren auto’s bij de accommodatie te laten
staan.

-Stimuleer sexy en uitdagend openbaar vervoer.je moet overal en
altijd kunnen opstappen. De Texelhopper was /is een goed begin

-goede parkeer faciliteiten , werk nauw samen met onze buur
gemeente den Helder. Hier geld, wie niet kan delen?

-Het fietspaden Netwerk nog mooier en beter maken.
-Kijk naar nieuwe iconen en blijf dynamisch en divers.

Zoals de landbouw en Natuur die kunnen realiseren, zei zijn het die
Texel authentiek maken. En de aantrekkingskracht van Texel
realiseren en borgen. Organiseer leuke passende evenementen .

En goede verblijffsaccommodaties versterken de beleving alleen
maar.

Wees dus zuinig op de landbouw, visserij ,natuur en de stranden .Dat
kan alleen als ook zij mee kunnen deinen op de golven . Dus mee
kunnen profiteren van de bezoekende gasten.

Ik geloof er zondermeer in dat met goed rentmeesterschap
optimisme en visie wij het gevoel van druk kunnen beinvloeden,

En evengoed kunnen door ontwikkelen...... Immers alles wat beweegt
blijft.



Bijna op het einde van mijn praatje ,wil ik aangeven, dat Mevrouw
Demmers een mooi geméleerde club mensen om zich heen heeft
verzameld uit alle geledingen van onze Texelse samenleving’.

We werken heel goed samen, en ik ben er van overtuigd dat we ook
samen komen met een goede optekening / handleiding voor de
toekomst voor ons eiland.

Een toekomst die we samen bouwen!

Een toekomst die we ook samen delen.

Tot slot van mijn verhaal wil ik nog iets met jullie delen.

Ik had het in het begin over weemoedige gevoel als de gasten weg
waren

....vorig jaar ....... eerste paasdag prachtig weer

Ik stond op de postweg keek naar Cocksdorp en toen naar den Burg.
Het stemde mij op zijn zachtst gezegd verdrietig...... en het was dood
stil.

Covid heeft ons laten zien dat niets zeker is.

Maar dat we moeten inspelen op wat we verwachten.

Net als onze iconen horen ook onze gasten bij Texel...

Maar misschien een idee? We kunnen bijvoorbeeld een week in het
jaar de veerpont aan de kant leggen. Bij voorkeur 1° week februari.
Een week Texelaars onder elkaar.

Ik geloof erin.



